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Trainer aan het woord
*Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Azdine Boufrahi, 38 jaar oud, ik ben
getrouwd en een zeer dankbare vader van 4
kinderen. Yasmine, Ramy, Nora en Sayfedine
*Wat is jouw grootste passie?
Futsal (zaalvoetbal) en veld voetballen. Zolang
ik kan voetballen zowel in de zaal of op het
veld zal ik het altijd blijven doen. Ik ben
begonnen met een tennisbal en twee
zitbankjes op een schoolpleintje samen met
vrienden en klasgenoten. Daarbij ben ik nooit
gestopt met het uitvoeren van mijn passie. P
*Wat zijn jouw grootste drijfveren?
Plezier in het leven, familieleven, uitdagingen
aangaan. 
*Wat is je relatie met groene ster?
Ik ben de hoofdcoach van Groene Ster
Vlissingen en daarnaast train ik de talenten van
GSV jo12-1
*Heb je ervaring met voetbal of heb
je zelf bij groene ster gevoetbald?
Ik heb zelf ervaring met veldvoetbal en futsal.
Zo heb ik in het recreative team van GSV
gezaalvoetbald met oud spelers van GSV. Op
het veld actief geweest bij VC Vlissingen,
Veere, GPC Vlissingen en Zeelandsport. Vroeg
gestopt met veldvoetbal en al mijn energie in
het zaalvoetbal gestopt, want dat is voor mij
momenteel passie nr 1. 

*Wat is jouw doel met jouw team en
hoe verloopt een training?
Doel is het hoogst haalbare halen
(kampioenspoule), de jeugd laten debuteren en
plezier. Training verloopt met veel intensiteit,
positiespel en gretigheid.
*Waar wordt jij blij van tijdens een
training?
Als het loopt, lukt en leert. En daarnaast als de
spelers voldoening en plezier uitstralen.
*Wat is het mooiste moment dat je
met GSV heb meegemaakt?
Mooiste moment is toch wel de finale van de
beker in Rotterdam tegen FC Eindhoven en de
twee wedstrijden die we hebben gespeeld in
Marokko (midweek Marrakech.)
*Wat ga je het meeste missen nu je
weg ga?
Alle leden van Groene Ster Vlissingen. Het
warme familieclub gevoel en de supporters van
Groene Ster Vlissingen. 
*Wat wil je nog kwijt aan iedereen
binnen GSV?
Ontdek waar je goed in bent, waar je plezier
uithaalt en steek daar je energie in. Vertrouw
erop dat er een route voor je uit is gezet. Dat je
begeleid wordt op weg naar het juiste doel.
Neem de tijd om jezelf te leren kennen en loop
niet achter andermans gedachten aan. Ik zal
Groene Ster Vlissingen aan het einde van het
seizoen verlaten, maar uit het oog is niet uit het
hart. GSV altijd op 1.





Een Groene Ster aan het woord

Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Kai Cosijn, 17 jaar en voetbal al
vanaf mijn 14e bij Groene Ster

Wat is jouw grootste passie?
Mijn grootste passie is voetballen.

Wat zijn jouw grootste drijfveren?
Mijn familie en vrienden. 

Hoelang speel je al bij Groene Ster?
Ik speel nu bijna 4 jaar bij Groene Ster.
  
Wat vind je hier leuk aan?
Groene ster is een familie en dat is het
leukste.

Welke persoon zou je nog graag eens
willen ontmoeten?
Lionel Messi

Ga je met plezier naar de training/
wedstrijd en waarom?
Ja, elke training en wedstrijd heb ik zin in.
Ik voetbal omdat ik het leuk vind, anders
zou ik niet voetballen.

Wat staat er op jouw bucketlist en waarom
specifiek dat?
Ik wil nog een keer met mijn hele familie
naar een mooi eiland.

Wie of wat inspireert jou?
Mijn moeder inspireert mij.

Waar ben je het meest trots op?
Ik ben het meest trots op mijn keuze dat ik
gestopt ben met veldvoetbal.

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Tijd doorbrengen met mijn neefjes en
nichtjes.

Wat is het mooiste moment dat je met
GSV heb meegemaakt?
Mijn debuut in het 1e.

Wat is je grootste irritatie?
Als ik geblesseerd raak.

Wat maakt jou aan het lachen?
Mijn vrienden

Hoe zouden je teamgenoten jou
omschrijven?
Soms heel koppig, maar een gezellige
jongen.

Wat wil je nog kwijt aan de jeugdleden?
Zonder te trainen kom je nergens, dus elke
training aanwezig zijn en dan komt het
vanzelf!


